Hoi speurneus!
Wil je me helpen enkele
Historium-mysteries op te lossen?

Samen gaan we op zoektocht door het Brugge van de Middeleeuwen <
en ontdekken we hoe de mensen toen (wel meer dan 500 jaar geleden!) leefden.

Maar eerst goed opletten tijdens je Historium-bezoek.

Kijk, luister en ruik aandachtig, want dat komt van pas op onze speurtocht.

Nadatje door de 7 middeleeuwse kamers van het Historium gelopen bent, gaan we van start.
Je vindt mijn afbeelding overal terug waar iets leuks te beleven is.

Ben je er klaar voor?

Hier heb ikje hulp nodig
om enkele middeleeuwse

Leuke en leerrijke .
mysteries op te lossen.
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We zijn begonnen aan onze spannende tocht!
Om het oude Brugge binnen te varen moeten we de juiste
boot nemen.

Weetje ook hoe zon boot noemt? Het antwoord kun je vinden

Zoek je mee naar mijn vriendjes? O O
Ik ben mijn vriendjes kwijtgespeeld in Brugge.

Zieje ook plaatsen waar je al geweest bent?

Wat hoort nietin de kist?

Durfjij te voelen wat er allemaal
verborgen zit in deze kist vol middel-
eeuwse handelswaar?

Wat hoort er niet in thuis?

Wat ruik je allemaal?

In deze kist kun je lekkere
en minder lekkere geuren
uit de Middeleeuwen ontdekken.
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Ondertussen heb ik mijn vlucht
verder gezet ...

Wuif je me nog even uit als je me gevonden hebt
in een van de gebouwen aan de overkant?
(Zoek me niet te laag)

Dank je voor je hulp, speurneus!

Tot de volgende keer
OFHOFE OEHOFE

Zoek de gouden bol

Kom je mee naar het panoramisch terras?

Zie je het huis met de gouden bol aan de overkant?

Datis .

Het werd gebouwd in 1302 en is het oudste gebouw op de Markt.

Wanneer de schaduw van de bol op het dak samenvalt met de
lijn van koperen nagels op de grond,
dan weetje dat het 12u ‘s middags is.

Vergeetvoor je
naar buiten gaat
niet langs
onze TROON
te passeren!




